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MECMUAW'YA ÖNSÖZ 


İslam Mecmuası, 11. Meşrutiyet sonrası Türk ve İslam ülkülerini gütmek maksadıyla 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin finansal desteğiyle M. Fuat Köprülü, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin gibi isimlerle yayın hayatına başlamıştır. Vatanın felahı, milletin refahı için çetin zamanlarda bilhassa içtimai ve dini meseleler başta olmak üzere pek çok hususta kalem oynatmışlardır. 


Gi yüz on sene evvel, “dinli bir hayat, hayatlı bir din” mottosunu kullanan 


Bizlerin İslam Mecmuası'nın ardılı olmak gibi bir niyeti yok. Yazar/şair kadrosunun çoğunluğu lisans düzeyinde talebe olan mecmuamız, alışılagelmiş rutinini bozmayan öğrenciliği reddedip muhtelif konularda yoğunlaşır ve bunları aktarabilecek yetkinliğe haiz olduğunu iddia eder. 
Ancak ismimiz ve fikri manada yakınlığımız nedeniyle İslam Mecmuası ile de gönül bağımız mevcuttur. 


Kimlik buhranımızın hala geçmediği aşikardır. Kim olduğumuz, nereye ait olduğumuz, en son tüten ocağın nerede olduğu soruları hala dillerde olup mezkür suallere oldukça farklı yanıtlar verilebilmektedir. Bizler de eserlerimizde yanıt vermeye gayret edeceğiz. 


İstikbalimizin teminatı gençlerdir. Gençlerin de dinamik, mücehhez ve ahlaklı olması esastır. 
Mecmuamız; hahişini yitirmemiş, hayattan beklentileri ferdi isteklerin ötesinde olan gençler ve tecrübe aktarımını, maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen büyüklerimizin gayretleriyle çıkacaktır. 


Dijital sosyal mecraların da tesiriyle odak süremizin azaldığı ve harf okur yazarlığı artsa da metin okur yazarlığının hayli düştüğü bu dönemde ilk etapta okurumuzu da boğmamak için kısa metinlerle yayın hayatımıza başlıyoruz. 


Neşrolunan birinci sayımızda imla, mizanpaj gibi hataların olmaması hususunda olanca çabayı sarf ettik. Lakin ilk teşebbüsümüz olması nedeniyle muhtelif hataların olması da mümkündür. 
Şimdiden kusurlarımız af ola. 


Düzenli seri şeklinde çıkarmaya gayret edeceğimiz mecmuamızın ilk sayısının okurlarımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve sözlerimi Şehit Enver Paşa'nın duasıyla sonlandırıyorum: 


“Ya Rab! Sen bu millet-i Türkiye'yi muhafaza et. Benim de milletime 


, 


iyi hizmet edebilmemi nasip eyle. ' 


Mecmua adına İbrahim Furkan KANAÇ 
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Kâmil insan olma yolunda dışa ve içe dönük süreçlerimiz 


Osman KAYAER o 


nsan, Kur'an'ın beyanına göre varlık türünün en son halkası ve yeryüzü halifesi olarak İparslmışir Bir yanı topraktan diğer yanı ruhtan müteşekkil olan insan, ontolojik özellikleri 

itibariyle çok karmaşık bir varlıktır. İçinde binlerce cevher taşıyan toprak ve mahiyeti hakkında çok az bilgiye bile sahip olduğumuz ruhun meczedilmesinden meydana gelen insanın en az onlar kadar karmaşık bir varlık olmasından daha tabii bir şey olamaz. 


Bütün karmaşıklığına rağmen toprak ve ruhtan müteşekkil olan insanı, iki yönlü bir varlık olarak tanımlamak mümkündür. Kur'an'ın deyimi ile nefsine “takva” (iyilik) ve “fücur” (kötülük) yerleştirilen insan, bir yanı ile toprağa meyilli olup dışa dönük; diğer yanı ile ruha (derüni olana) meyilli olup içe dönüktür. İnsan, dışa dönüklüğünden ötürü yeryüzünde toplu halde yaşamak ve medeniyetler oluşturmak gibi bir özelliğe sahiptir. İçe dönüklüğü ile de kendini geliştirmek ve İslam'ın “İnsan-ı Kamil” dediği üstün varlığı gerçekleştirmek çabasındadır. 


Kur'an'da kıssası anlatılan Hz. İbrahim, babası ve kavminden uzaklaştığı bir sırada derin düşüncelere dalar. Bu esnada Allah, ona “Afak” (dış dünyada) ve “Enfüs”te (iç aleminde) ayetlerini göstereceğini haber verir. İnsanın özelliklerini en iyi bilen yaratıcısı, ona kendi ayetlerini göstermek istediğinde önce dış dünyadan başlamakta sonra da insanın derununa yönelerek ayetlerini idrak ettirmektedir. Buradan anladığımız kadarı ile insan, önce “dışarı”ya yönelip dünyayı tanımakta ve sonra belli bir birikime gelince kendisini fark edip ve bu defa ilgisini “kendi”ne yöneltmektedir. 


İnsanın geçirdiği biyolojik ve ruhi gelişim süreçleri gözlendiğinde bu durumu açıkça fark etmek mümkündür. Biyolojik yanımızın hızla geliştiği bebeklik ve ilk çocukluk yıllarımıza baktığımızda, önce çevreyi keşfetmeye çalıştığımızı görürüz. Elimize aldığımız her şeyi ağzımıza götürdüğümüz ve ondan aldığımız tat veya sertlikle hakkında bir kanıya vardığımız, biraz daha büyüdüğümüzde çevremizle ilgili olarak ebeveynimize (onları bıktıracak kadar) “Bu ne?” sorusu sorduğumuz herkesin malumudur. Çocukluk dönemi boyunca elimize aldığımız her şeyi bir oyuncak olarak kullanmamız biraz sonra değineceğimiz ikinci dışa dönme döneminin hazırlığından başka bir şey değildir. Bu dönem boyunca oyuncaklarla adeta her defasında bir medeniyet kurar ve çok geçmeden büyük bir zevkle onu yıkarız. Ergenlik dönemi ise biyolojik değişikliğin yoğun biçimde yaşandığı bu yüzden ilginin çevreden çok kendimize döndüğü hatta bir çeşit içe kapanıklığın yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde genç, kendi bedenini fark etmeye başlar. Artık kendi bedeni dururken oyuncaklarla oynamak ona cazip gelmez. Tabii bu fark ediş henüz biyolojiktir. 


İnsan için ilk âfak ve enfüs dönemi, fizik dünya ve biyolojik yapımızı keşfetme dönemi olarak sona erdiğinde ikinci defa süreç yeniden başlar. Artık insan için, ruhi âfak ve enfüs dönemi başlamıştır. Bu dönemde fert, bir iş edinmek, aile kurmak, cemiyet içinde sosyal statü kazanmak gibi dünyevi uğraşlar verir ilkin. İnsan ömrünün uzunca bir dönemi bu ikinci âfak süreci olarak geçer. Bu süreç insanın kendisini dünyaya kaptıracağı bir dönemdir. Hatta insanların önemli bir kısmı bu dönemi tamamlamadan sürelerini bitirirler. Kur'an'ın dünya hayatını oyun ve eğlenceden ibaret görmesi bu yüzdendir. İkinci âfak dönemi, tıpkı çocukluk döneminde kendimizi oyuna kaptırıp akşamın olduğunu ve havanın karardığını ancak ana ya da babamızın çağırmasıyla fark ettiğimiz gibi, Azrail'in çağırmasıyla sona erer çoğu zaman. 


İnsanların ancak bir kısmı, (biraz da ilahi hidayetin yol göstermesiyle) bu sürecin bir gün sona ermesi gerektiğini bilirler ve dikkatlerini kendilerine yöneltirler. Bu sürecin başında insan, dünyevi olan ile yetinemez, onlardan aldığı eski hazzı alamaz olur. Kendisi hakkında daha 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deruni sorular sormaya başlar ve varlık hakkında daha felsefi düşüncelere dalar. Tıpkı Hz. 
Peygamberde olduğu gibi işten, güçten el çeker insanlardan uzaklaşmaya başlar. Tefekkür için uzlete çekilir. 


Elbette bu hal, bütün insanlarda aynı olmaz. Kimisinde pek yüzeysel gerçekleşir, moda tabir ile söyleyecek olursak teyet geçer. Kimisinde çok kısa ve hafif, kimisinde uzunca ve şiddetli geçer. 
Kimisi bu sürecin farkında olur kimisi farkına bile varamaz. 


Genellikle kırk yaş civarı ulaşılan ikinci enfüs (içe dönme) süreci, Allah'ın yeryüzü halifesi olarak en güzel biçimde yarattığı insanın derununa yerleştirilmiş “insan-ı kamil”e ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. İkinci âfak sürecinin insana kazandırdığı tecrübeler sayesinde büyük bir verime dönüşebilen ikinci enfüs sürecini en verimli biçimde yaşayanlar, tarihe ya “Feylesof” ya da “Mürşid” olarak kaydedilirler. 
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HÜRRİYET VE UHUVVET () 
İbrahim Furkan KANAÇ 


iz Âdem ve Havva'dan beri bir kucak aradık kendimizi bulmak, geldiğimiz yere geri 

varmak maksadıyla. Bir kucak sadece bizlere o rahmeti sağlayabilirdi. Merhamet 

arzuluyoruz. O merhametli alan bizleri güvende hissettirebilir ancak. “Güven” ki bu çağda insanın özüne yabancılaşmasından ötürü diri bir mesele olarak gündemimizde. 
Toplumlardaki bu güvensizlik hissiyatı da hür olamama, hürriyeti noksan hissetme durumunu da beraberinde getirmiştir. Peki niçin biz insanlar güven(e)miyor ve hür olmadığımızı iddia etmekle vakit kaybediyoruz? Bunun sebebi olsa olsa hangi yanlış kucakta sahte merhameti aradığımızdır. 


Bize açılan bir kucak, bizi merhameti ile bağlamalı, ısıtmalı gönlümüzü ve doyurmalı şefkatle. 
Lakin gel gelelim ki bir kucak dolusu yalana aldanma yanılgısına da bizler düşüyoruz. Hangi suyun sakası olduğumuzu bilmiyor, tüten ocaklara hayli ırağız. 


İnsan hür ve güvende olmak arzuluyorsa, bir yöre belirlemeli kendine. Kendi gibi olanla olmalı yahut kendini bulmalı. İşte o vakit bir nebze olsun bir tehlike durumu sezmeme ihtimali olur ve saldırılara karşı kendini savunabileceğini en azından tahayyül edebilir. Bir sualle devam edelim, insan o yöreye, şeye veya cisme bağlanmış olmaz mı? Yani bağlı olan insan mı hürdür? Ya da bağlı olan insan hür müdür? 


Lügatlerde hürriyet mefhumunun karşısına “insanın kendi iradesiyle arzuladıklarını yapabilme imkânı” yazılır. Yaratılmış olan insanın salt kendi iradesinden söz etmek mümkün müdür? Şahsi kanaatim beşer tarafımızı görmezden geliyor, tanrılaşma gayesiyle sahip olmadığımız hüviyeti giyip bol geldiğini görünce de terziye sövüyoruz. Her istediğimizi yapacak olursak da başka kişilerin alanlarını tecavüz eder, onların hürriyetini gasp ederiz. Bu noktada da bir kılıf bulup hürriyetleri kısıtlıyoruz ve bunun tabiatın bir gerekliliği olduğunu dile getiriyoruz. Yok mu bu işte bir hinlik? Bir kavramı dallandırıp budaklandırıyor neticesinde de buduyoruz “arzu ettiğimizce” (1). 


Unutmamak gerekir ki tanımlayamadıklarımız, bizleri tanımlar. Evvela kavramları tanımak, tanımlamakla yükümlüyüz. Akabinde bir yol bulup, maksadımızı gerçekleştirebiliriz. 


Ellerin yöresinde yabanlaşır insan. Bir başka normale adapte olmak durumundadır ve bu normalleşme süresi boyunca anormaldir. Delidir bir bakıma. Fiilleri, eller yöresinde, farklı manalara gelir. Tepki toplar o delinin davranışları. Belki suç teşkil de edebilir. Misalen Orta Doğulu Müslüman bir erkek yurdunda birden çok kadın ile evlenebilme hürriyetine sahip iken, Avrupa'ya vardığında bu hürriyetten mahrum kalır. Yahut evlilik akdi yapmadan hür bir biçimde hayatlarına devam eden Avrupalı çift, şeriatla yönetilen bir ülkede evlilik akdine zorlanabilir. Bu iki ihtimal karşısında kimin hür olduğu ziyadesiyle tartışmaya açık. Çünkü doğrular fazladır, herkes kendince doğrudur. Ancak hakikat/gerçek tektir. 
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Dur Bakalım Zaman Ne 
Getirecek 


Kimi malım diyo kimi de arkam 
Dur bakalım hayat ne getirecek 
Kim gattar ise o ağam başam 
Dur bakalım devran ne getirecek 


Çoban dedi bana tüm kamuoyu 
Dostlarım cendere önümde kuyu 
Kibir ile baktı kalbi kopkoyu 
Dur bakalım zaman ne getirecek 


Ana garip baba garip olunca 

Evlat yolun sarpa sarar ömür boyunca 

Bu dışlanma şehir değil köyyerinde oluca 
Dur bakalım hayat ne getirecek 


Değirmen mi döner çekme suyunan 
El içinde emmi ile dayıynan 
Gariplere yılgı derler sıraynan 

Dur bakalım dünya ne getirecek 


Sözlerinde çok duydum ayıp ile günahı 
Eyleminde hiç görmedim eyvahı 
Atasına doğrulttuğu ise silahı 

Dur bakalım nesil ne getirecek 


Devran sana uyar zaman tanrıya 
El gatdı ise insan oğlu yargıya 


Asıl kartal derler hırsız kargaya 
Dur emmi oğlu çıkar ne getirecek 


Büyüklenme kibirlenme ey insan 
Dönüp de bakmaz ateşte yansan 

Çok günler geçirdim bilmem kaç nisan 
Dur bakalım zaman ne getirecek 


Bu devran kimleri alt üst etmedi 
Babanın evlada gücü yetmedi 
Ana kızına kuma olup da gitdi 
Dur bakalım düzen ne getirecek 


Teke korsan sende küzlük oğlağı 
Havuz diyip bana kurdun yalağı 
Zaten yokmuş ciğer hem de dalağı 
Dur bakalım seyis ne getirecek 


Zaman ayrı devran ayrı döndükçe 
Olup bitenleri bende gördükçe 
Kültüründen dininden taviz verdikçe 
Dur bakalım insan ne getirecek 


Boşa değil dolu yordum kafamı 
Öfkelendim yırtacağım yakamı 
Aydın söylediğin hayat şakamı 
Dur bakalım zaman ne getirecek 
Dur bakalım devran ne getirecek 


Aydın BATTAL 
02.02.2024 
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Yeşil Sancağın Hikayesi 
Faruk YEŞİL 


kullanırken, Balkanlar için yeşil zeminde ay yıldızlı sancağı kullanırdı. Bu iki sancak 

da 1882'de Charles Young'un çizmiş olduğu meşhur Osmanlı Devlet armasında yer edinmiştir. Lakin milletimiz yeşil sancağa sadece İslamlılık atfedip, onun manasını pek anlayamamıştır. Çünkü Türk yurdu olan Balkanlar'da yaşadığımız acı ve zulüm unutturulmuş, mefkuremiz Meriç'ten öteye gidemez olmuştur. 


(Yin Anadolu'yu temsilen kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldızlı sancak 


Tarih yazıcılığı ve okuyuculuğu Heredot'tan öteye gidememiştir. Sabileri inandırmak ve uyarmak/uyutmak için okuduğumuz hikayeler, belli bir yaştan sonra tarih olarak addedilip büyüklere yönelmiştir. Hamaset barındıran hikayeler, ideolojik tesirden arınamamıştır. Ya yüceltmek ya da yermek maksadıyla objektif ancak taraflı metinler hala yazılır ve okunur. 
Bizim Balkan hikayemiz de bu anlayıştan nasibini almıştır. Ve daha kötüsü, bilhassa yeni jenerasyonumuz nezdinde itibar görmemekte, bilinmemektedir. Türkler, Türk yurtlarını unutmaktadır! Biz de hikayelerimiz unutulmasın amacıyla sizlere kısaca Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni anlatacağız. 


Birinci Balkan Harbinde Yunan, Sırp, Bulgar ve Karadağ ittifakı karşısında ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı, Edirne ve Kırklareli gibi Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu Balkan illerindeki tüm hakimiyetini yitirmiştir. 


Osmanlı karşısında muzaffer olan ittifak mensupları, toprak paylaşımı hususunda anlaşamayıp bu seferde kendi aralarında cenge tutuşmuşlardır. Böylelikle ikici Balkan Harbi patlak vermiştir. 


İhtilafa düşen devletlerin çatışmasından istifade etmek isteyen Osmanlı, Enver Paşa kumandasındaki üç bin askeri ile Edirne ve Kırklareli'ni işgalden kurtarmıştır. Meriç'i geçmek Batı Trakya'daki diğer Türk-Müslüman olan illeri kurtarmak isteseler de 93 Harbi sırasında Yeşilköy”e kadar gelen Rusya ve Avrupalı devletlerin baskısı ile ne yazık ki muvaffak olamamışlardır. 


Baskılara rağmen dönemin İttihat ve Terakki Cemiyeti”ne mensup önde gelenlerden Kuşçubaşı Eşref, Süleyman Askeri Bey gibi isimler gayri nizami harp usullerini tatbik ederek Gümülcine ve İskeçe'yi de hürriyetlerine kavuşturmuştur. 


Tekrar ele geçirilen bu iki bölgenin yönetimi için geçici nitelikte olan Garbi Trakya Hükümet-i Muvakkatesi oluşturuldu. Bu geçici hükümetin başında da Salih Hoca vardı. Artan Avrupa baskısı nedeniyle Osmanlı ile siyasi bağlantıların koparılması gerekiyordu. Bundan mütevellit 
12 Eylül 1913 tarihinde yeni bir siyasi rejim olan cumhuriyet kabul edilerek başkenti 
Gümülcine olan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti resmen kuruldu. Kendilerine ait marş bestelenip, tanıtımı için Türkçe ve Fransızca gazeteler basılan devlet ne yazık ki kısa ömürlü olmuştur. Tarihteki elli beş günlük hayatı ile ilk Türk Cumhuriyeti olmak özelliğini kazanmıştır. 
Bu hikâye, en son tüten ocak nerede olursa olsun orada biten, yüreklerinde buram buram memleket sevdası tütenlerindir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 
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ENVER PAŞA'nın KISA BİYOGRAFİSİ 
Safa KILIÇ 


nver Paşa tam adıyla İsmail Enver 23 Kasım 1881'de (tartışılır) İstanbul'da dünyaya H gelmiştir. Babası Bayındırlık Teşkilatı inşaat teknisyeni Hacı Ahmet Paşa, annesi Kırım 

Tatar Türkü olan Dilara Hanım'dır. Baba tarafından soyu Tosk Arnavutlarına veya Gagavuz Türklerine dayanır. Ailenin 5 çocuğunun en büyüğüdür. Babası Hacı Ahmet Paşa'nın tayinleri sebebi ile çocukluğu farklı şehirlerde geçmiş ve birçok kez okul değiştirmek zorunda kalmıştır. 


Mekteb-i Harbiyye-i Şahaneyi okurken TI. Abdülhamit (1876—1909) aleyhtarı propagandaların etkisinde kaldı. Harp Okulu'ndaki eğitimi sırasında henüz kendisi gibi öğrenci olan amcası Halil Paşa (Küt'ül-Amâre Kahramanı) ile tutuklandı ve Yıldız Mahkemelerinde sorgulandı ancak bir sonuca varılamayınca serbest bırakıldı. Osmanlı Ordusu'na kurmay subay yetiştiren Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'nin 45 kişilik kontenjanına girmeyi başardı. Buradaki eğitiminden sonra, 23 Kasım 1902'de Kurmay Yüzbaşı olarak Üçüncü Ordu'nun emrinde Manastır 13. 
Topçu Alayı 1. Bölüğü'ne verildi. Kolağası olduğu sıralarda Bulgar, Rum ve Arnavut çetelerine karşı girişilen askeri harekâtta üstün başarılar gösterdiğinden üçüncü ve dördüncü Mecidiye Nişanı, dördüncü Osmaniye Nişanı ve altın Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi. 


Bulgar çetelerine karşı yürüttüğü faaliyet onun üzerinde milliyetçilik fikirlerinin etkili olmasında rol oynadı. Amcası Yüzbaşı Halil Bey ile konuşarak merkezi Paris'te bulunan Jön Türk Hareketi'nin Selanik'teki bir kolu olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne (sonraki adıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti) katılmayı kabul etti. Bursalı Mehmet Tahir Bey'in rehberliği ile cemiyete, on ikinci üye olarak kabul edildi. Kendisine cemiyetin Manastır şubesini kurma görevi verildi. Meşrutiyetin 1908'de ilan edilmesi mücadelesinde Enver Paşa hep en önde yer aldı. Manastır dolaylarında dağa çıkarak TI. Abdülhamit'e isyan bayrağını açan en kıdemli subay oldu. Bu siyasi ve askeri mücadelelerinden dolayı meşrutiyet İstanbul'da ilan edildiğinde “kahraman-ı hürriyet” (Hürriyet Kahramanı) unvanıyla ön plana çıktı ve bu tarihten itibaren İttihat ve Terakki Cemiyetinin askeri kanadının önde gelen isimlerinden biri oldu. Enver Paşa, 
5 Mart 1909'da Osmanlı Devleti'nin Berlin Askeri Ataşesi olarak görevlendirildi ve çeşitli 
aralıklarla iki yıla aşkın bu görevde kaldı. Almanya'nın sosyal yapısındaki disiplinine hayranlığı ve kara ordusunun yenilmezliğine olan inancı, onun Berlin'deki bu askeri ataşeliği sırasında oluştu. 


Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı-Alman ittifakının imzalanmasının (2 Ağustos 1914) Enver Paşa'nın “Almanya hayranlığının” bir sonucu olduğunu söylemek doğru değildir. Enver Paşa'nın, Alman kara ordusunun yenilmezliğine olan inancı doğrudur; ancak Osmanlının çıkarlarına uygun olmayan hiçbir girişimin içinde yer almadığını söylemek mümkündür. Enver Paşa, Osmanlı çıkarları Almanya tarafında yer almayı gerektirdiği zaman, Alman taraftarı olmuş ve Almanlarla birlikte hareket etmiştir. 


I.Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı yapılacak Sarıkamış Harekatı'nda maiyetindeki kumandanların itirazlarına rağmen ileri harekâtı ağır kış şartları altında sürdüren Enver Paşa, Sarıkamış Harekâtı olarak anılan bu harekâtta 90.000 kişilik ordu mevcudunun çok büyük bir bölümünün Allahuekber Dağlarında donarak ölmesi veya Ruslar tarafından öldürülmesi üzerine 
10 Ocak 1915'te komutayı Hakkı Hafız Paşa “ya bırakarak İstanbul'a döndü. Bu felaketin en 
önemli nedeni, araç ve gereç yetersizliğinden dolayı, kolordular arasında iyi bir muhaberenin 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kurulamamış olmasıydı. Bunun dışında savaş sırasında aktif cephe görevi yapmamış olan Enver Paşa'nın prestiji söz konusu bozgun sebebiyle sarsıldı. 14 Ekim 1918 tarihinde Talat Paşa kabinesinin istifası ile Enver Paşa'nın da Harbiye nâzırlığı sona erdi ve 1-2 Kasım 1918'de İttihat ve Terakki'nin diğer yedi lideriyle birlikte Arnavutköy”den bir Alman denizaltısına binerek Odesa'ya kaçtı. Ülkeyi terk ettikten sonra 1 Ocak 1919 tarihli irade ile askerlikten ihraç edildi. 1918-19 kışlarını kimliğini gizleyerek Berlin'de geçiren Enver Paşa, İttihat ve Terakki'yi yeniden örgütleme çalışmalarına girdi. Almanya'daki devrimci ayaklanmalara katılmak için Berlin'de bulunan Sovyet siyaset adamı ve gazeteci Karl Radek ile görüştü ve onun davetiyle Moskova'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak üçüncü denemesinde, 1920'de Moskova'ya gitmeyi başardı ve orada Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin ve Sovyetler Birliği kurucu önderi Lenin'le görüştü. 1-8 Eylül 1920 tarihinde Bakü'de gerçekleşen Birinci Doğu Halkları Kurultayı'na Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı temsilen katıldı. Ancak kongre önemli sonuçlar getirmedi. 
Sovyetlerin, Türkiye ve başka Müslüman ülkelerdeki milliyetçi hareketleri gerçekten desteklemediği izlenimi alarak Ekim 1920'de Berlin'e döndü. 15 Mart 1921'de Talat Paşa'nın öldürülmesinden sonra İttihat ve Terakki'nin başlıca önderi durumuna geldi. 1921'de tekrar Moskova'ya giden Enver Paşa, Ankara Hükümeti'nin Moskova'ya gönderdiği Bekir Sami Bey başkanlığındaki Türk delegeleriyle görüştü. Anadolu'daki Milli Mücadele hareketine katılmak istediyse de kabul edilmedi. TBMM'de bulunan bazı eski İttihatçılar, onun Mustafa Kemal Paşa'nın yerini almasını istiyorlardı. 


Temmuz 1921'de Batum'da bir İttihat ve Terakki kongresi topladı. 30 Temmuz'da Ankara'ya Yunan saldırısı başlayınca bir kurtarıcı gibi Anadolu'ya girmeyi umut eden Enver Paşa'nın bu umudu 13 Eylül 1921 günü kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi ile boşa çıktı. 


Bundan sonra Enver Paşa Teşkilat-ı Mahsusa'nın eski liderlerinden Kuşçubaşı Hacı Sami ve bir kısım eski ittihatçılarla birlikte Bakü'den Buhara'ya geçmişti. Amacı Türkistan bağımsızlık hareketini yürüten Basmacılara destek vermekti. Bu amacına ulaşmak için Rus Bolşeviklerle mücadeleye girişti; ancak 4 Ağustos 1922'de Belcuvan bölgesindeki Abıderya Köyü yakınlarındaki Çegan Tepesi'nde Bolşevik Ruslara karşı giriştiği bir çatışmada şehit edildi. 
Cenazesi Cegan Tepesi'ne getirilerek orada defnedildi. 


Enver Paşa hayatı boyunca devleti iyiye götürmek amacıyla çalışmış ve çabalamıştır. 
Kimilerine göre Meşrutiyet ilanı devleti daha kötüye sürüklese de İttihat ve Terakki, devleti kurtaracağını düşünmüştür. Enver Paşa mektuplarından anlaşılacağı üzere ümmetçi, İslamcı dinine bağlı bir Müslümandır. Türkçü ve Turancı biridir. Turancılık fikrini canlandırmaya çalışırken şehit edilmiştir. Naaşı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde Türkiye'ye getirilmiştir ve resmi tören ile mezarı İstanbul Şişli'de bulunan Talat Paşa'nın yanına defnedilmiştir. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NAFAKA MÜESSESESİNE GENEL 
BİR BAKIŞ 
Celil Şahin 


u yazımızda nafaka kurumunun Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti BR dönemlerindeki görünüm ve uygulamalarına değineceğiz. İslam Hukukunun uygulama 

alanı bulduğu Osmanlı Devleti'nde nafaka, evlilik akdinin kurulmasıyla birlikte gündeme gelmektedir. Kadın eş, sahih bir nikahın kurulmasıyla ayrıca hakim kararı aranmaksızın nafakaya hak kazanmaktadır. Nafaka ise kapsam itibariyle kocanın karısı için karşılamakla yükümlü olduğu yeme, içme, barınma ve sağlık hizmetlerinden ibarettir. Ayrıca, kadın her ne kadar geçmişe dönük birikmiş nafaka haklarından feragat edebilse de gelecekteki nafaka hakkından “henüz doğmamış bir haktan feragat edilemez” ilkesi gereği feragat edememektedir. Kocanın nafaka yükümlüsü olabilmesi için genel hayat şartları ve sosyoekonomik durumu da göz önünde bulundurulması kaydıyla belli bir geliri olması gerekir, fakat zengin olması şart değildir. Ayrıca nafaka yükümlüsü kocanın nafaka ödememesi durumunda tıpkı günümüzdeki hukukta benzer bir uygulaması olan tazyik hapsi gibi hapse çarptırılması mümkündür ve hatta malları da haczedilebilir. Ayrıca çalışan kocanın nafakasını kadının ödemesi gerekmez, fakat kadının çalışması hususunda kocasının rızası varsa kocanın kadına yönelik nafaka yükümlülüğü devam eder. Osmanlı Devleti'nde muhalaa (anlaşma yoluyla) boşanan kadının ve ölüm iddeti bekleyen kadının nafaka hakkı yoktur. Ayrıca, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte babanın çocuğa yönelik ödemekle yükümlü olduğu bakım, eğitim ve diğer kişisel gider masrafları da gündeme gelmektedir. Babanın karşılamakla yükümlü olduğu bu giderler genel itibariyle yürürlükteki aile hukukumuzdaki “İştirak Nafakası” müessesesi ile benzerlik göstermektedir. Osmanlı Devleti'nde uygulama alanı bulmuş bir diğer nafaka türü ise hısımlık nafakasıdır. Bu nafaka türü ise hukukumuzda halihazırda yürürlükte bulunan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'ndaki “Yardım Nafakası” müessesesi ile benzerlik göstermektedir. Söz konusu nafaka türü gereğince aralarında gerek altsoy gerek üstsoy gerekse de tam kan yan soy hısımlığı ve diğer bazı hısımlık türleri bulunan ve nafaka yükümlüsü sayılması gereken kişiye mirasçı olabilen kişilerin bazı şartlar halinde talep edebileceği nafaka türüdür. Genel itibariyle, İslam Hukukunun uygulama alanı bulduğu ve süregelen zaman zarfı içerisinde toplumsal değişimler ve çağın gereksinimleri de göz önünde bulundurularak farklı Sünni mezhep uygulamalarına da yer verildiği Osmanlı Devleti'nde nafaka müessesesi ve türleri bu şekildedir. 


Nafaka müessesesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki uygulamasına değinecek olursak; nafaka bir kurum olarak bir dönem (mülga) 743 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 144'de ve günümüzde yürürlükte bulunan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 175'de uygulama alanı bulmuştur. Güncel olarak uygulama alanı bulan 4721 sayılı kanunun nafaka ile ilgili hükmü uyarınca: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Bu hükümden hareketle nafaka isteyecek eşin boşanma ile birlikte yoksulluğa düşecek olması gerektiğini ve kusurunun hiç olmaması veya kendisinden nafaka istenilecek eşten daha az olması gerektiği şartlarını, ayrıca nafakanın boşanmanın mali sonuçlarından biri olup, süresiz olarak istenebileceği sonuna varmaktayız. O halde nafakanın şartlarına ilişkin olarak hepimizin aklına şu şekil birtakım sorular gelebilir: “Nafaka isteyecek olan eşin yoksulluğa düşecek olması gerektiği ne anlama gelmektedir, herkes için ortak bir yoksulluk ölçüsü var mıdır, böyle bir ölçü yoksa kişinin yoksulluğa düşme ihtimali hangi 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kıstaslara göre değerlendirilmektedir?” Yargı kararlarından hareketle bu soruya şöyle bir cevap verilebilir. Kişinin yoksulluğa düşme ihtimali nafakanın tayini bakımından her somut olay nezdinde ayrıca değerlendirilir. Bu bakımdan nafaka talebinde bulunan kişinin sosyoekonomik durumu, statüsü, gelir ve iş durumu ve ayrıca kendisinden nafaka talep edilen kişi açısından da aynı haller ve varsa diğer hal ve şartlar göz önünde bulundurulur. Dolayısıyla herkes bakımından ortak bir yoksulluk ölçüsü yoktur. Ayrıca hükümden de anlaşıldığı üzere nafaka talebinde bulunacak eşin kusurunun diğer eşten daha az veya en azından eşit olması gerekmektedir. Kusur tayini ise boşanma davasının hangi gerekçe ile açıldığı üzerinden, somut olaya ilişkin hukuka uygun deliller ve eşlerin yaşamını sürdürdüğü yerin yaşam tarzı bakımından gerekleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Nihai olarak nafaka talebinde bulunan eş yoksulluk ve kusura ilişkin şartları sağlaması durumunda dilerse süresiz nafakaya hak kazanabilir. Yani bu durum nafaka talebinde bulunma hakkına sahip eşin, süreli nafaka talebinde bulunma hakkının varlığını ortaya çıkarıyor. Ancak uygulamada ekseriyetle nafaka hakkına kadın eş erişiyor ve süresiz olarak bu haktan faydalanmak istiyor. Nadiren de olsa anlaşmalı boşanma davalarında süreli nafaka talebi eşler yönünden gündeme geliyor. Bu durumun sebebi ise ilk olarak yoksulluk ölçüsünün belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Yargı kararlarından hareketle yoksulluk nafakası isteyecek eş kadın ise erkeğin asgari ücretin altında olan, düzenli olmayan ve hatta sigortası olmayan bir işte dahi çalışması, kadın yoksulluk ve kusur şartını sağlıyorsa kadının nafaka talebinde bulunması için yeterliyken erkek yönünden ise erkeğin nafaka talebinde bulunabilmesi için kadının asgari ücretinde üzerinde bir gelire sahip olması, düzenli bir işi ve hatta sigortası olması şartları aranmaktadır. Diğer bir ifadeyle kanun bu hakkı herkese eşit olarak tanımaktadır, fakat kanunun aradığı şartların içeriğinin belirlenmesi bakımından uygulama boyutu aynısını söylememektedir. Kadın hakları savunucuları ise bu durumu kadınların çalışma hayatında erkekler ile aynı şekilde yer alamadıkları ve dolayısıyla uygulamada bunun bir pozitif ayrımcılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Yoksulluk nafakasının sonucu ise bu hakkı elde eden eşin dilerse bu hakkı süresiz olarak kullanabilmesidir. Aslında 743 sayılı (mülga) Türk Medeni Kanunu'nun 
144 maddesi uyarınca hâkim bu nafakaya en fazla | yıl süreyle hükmedebiliyordu, fakat 4 
Mayıs 1988 tarihinde ilgili maddede nafaka talebinde bulunma hakkı olan eşin bu hakkı süresiz olarak kullanabileceği ve hakimin bu yönde takdir yetkisinin olmadığına dair bir yasa değişikliğine gidildi. Bir diğer nafaka türü ise iştirak nafakasıdır. Türk Medeni Kanunu'nun 182. 
maddesi uyarınca, boşanma veya ayrılık sonucunda velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin, müşterek çocuklarına yönelik bakım ve eğitim giderlerine kendi geliri oranında katılımının sağlanması amacıyla hükme bağlanan nafaka türüdür. Bu nafaka türü boşanma veya ayrılık neticesinde çocuk açısından kanundaki gerekli şartlar göz önünde bulundurulması kaydıyla hükmedilmesi zorunlu bir nafakadır. Kural olarak bu nafaka, çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eş tarafından çocuk ergin oluncaya kadar ödenmesi gereken bir nafakadır, fakat çocuğun eğitiminin devam etmesi durumunda bu nafakanın ödenmesine devam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca boşanma davasının devamı aşamasında Türk Medeni Kanunu 169. 
maddesi uyarınca hâkim tarafından boşanacak olan eşlerden biri lehine ve varsa müşterek çocuklar lehine tedbir nafakasına hükmedilmektedir. Bu nafaka aslında yoksulluk ve iştirak nafakasını kapsayan, ancak davanın devamı esnasında hükmedilen bir nafaka olması gerekçesiyle tedbir nafakası olarak anılmaktadır. Hukukumuzda düzenleme alanı bulan son nafaka türü ise yardım nafakasıdır. Türk Medeni Kanunu 369. Maddesi uyarınca, Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür." Bu nafaka türü ise Osmanlı Devleti'nde uygulama alanı bulan hısımlık nafakasına benzemektedir. 
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Ankara'dan Ömer'e mektup 


Tankların girdiği meydanda kimsesizliğin şahidi, Ömer'in ordusunun son muhafızı 


Görürsün bilirim yeşil sancaklı orduların yerini beyaz sancaklı tankların aldığını buram buram her nefeste solarsın ümmetsizliği söylersin duyarım, "nerede dersin ümmet zulme başkaldırmak değil miydi sünnet" 


Ümmet yalnızca fikriyatta kalmış, olsaydı Kudüs'te adalet aratmazdı. Olsaydık cenneti ayakların altında taşıyan anneler, gencecik yaşında şehit evladını omuzunda taşımazdı Mescid-i Aksa'nın önünde, 


Şunu da bilirsin ki Ömer 


hakikat yürekle görülür, gözlerin görmediği sır dolu sandığa atılır bu coğrafyada, hakikat can ister, buruk kalmış onurunu bertaraf etmek ister, 


Ya da öyle zannederiz, kolayımıza gelir, evet biz uyumak isteriz çünkü sorumluluğu yoktur yarı ölüm hâli der ve geçeriz, ufak bir taş belki uykudan uyandırır, ufak taş ki hürriyet için koca bir kaya, 


Belki de vurulursun beyaz sancaklı tüfekle, kanın çekilir, sarılırsın bir kefene bedenin gömülür ruhun diriltildiği zaman hakkın alırsın Ömer önce bizden, sonra sancağı mavi beyaz, ruhu kara, devlet müsveddesinden 


Velhasıl kelam bizim "mühim" işlerimiz var Ömer, tütünümüzü içip yalan sevdalara efkarlanacağız daha kafamızı kuma sokup, birbirimize kurşun atacağız. 


Seni sana emanet eder gözlerinden öperim, fanide gariban edebiyatta sultan Ömer 


Yasin CELEP 
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TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN: RUSYA VE UKRAYNA 
Murat KIRÇİLER 


2022 yılında Rusya'nın taarruzu ile başlayan Ukrayna-Rusya savaşından yoğun biçimde 
etkilenen ülkelerin başında Türkiye savaşın tarafı olan iki ülkeyle de iyi ilişkilere sahipti. 
Türkiye 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayıp sert tepki göstermiş ve Rusya'nın Ukrayna topraklarında kurduğu Donetsk Cumhuriyeti ve Luhansk cumhuriyetini de tanımamıştır. 2015 uçak krizinde Ukrayna Türkiye'ye güçlü diplomatik destek sunmuş ve iki ülkenin ilişkileri ortak düşman algısı ile beraber hızla gelişmiştir. 


Rus-Türk ilişkilerinin 2016 yılından sonra onarılması ve ivmelenmesi ile Türkiye iki Karadeniz komşusuyla da iyi ilişkiler tesis etmiştir. Savaşın ikinci yılında Türkiye savaşın başlangıcından itibaren istikrarla sürdürdüğü tarafsız arabulucu pozisyonu taraflardan gelen baskılara rağmen sürdürebilmiştir. İkil ülke arasındaki barış görüşmelerinin ilki Belarus”ta ikinci ve üçüncüsü Belarus-Ukrayna sınırında yapıldıktan sonra dördünce ve beşinci görüşmeler Türkiye arabuluculuğunda Antalya'da gerçekleşti. 


Ukrayna'nın Belarus'u Rus yanlısı bir ülke olarak görmesi ve çatışması, AB ve NATO'nun Ukrayna'ya verdiği kararlı ve güçlü destek ile birlikte hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın aynı anda iyi ilişkilere sahip olduğu Türkiye bu konumundan faydalanarak iki ülke içinde güvenilir partner sıfatıyla Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine uzlaştırıcı arabulucu olarak ev sahipliği yapmış hem de 2022 yılında Ukrayna limanları üzerindeki Rusya blokajı nedeniyle ortaya çıkan Tahıl krizinin çözülmesi konusunda devreye girerek 2023 yılına kadar bir sene boyunca gerçekliliğini koruyacak olan Tahıl antlaşmasının İstanbul'da imzalanmasını öncülük etmiştir. 


Türkiye savaş öncesinde ve savaş sırasında Ukrayna ordusuna silah ihracatını arttırmıştır. Silah ihracatının en önemli ve sembolik olanı ise Bayraktar TB-2 olmuştur. Bayraktar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı olan mücadelesinde efsaneleşmiş ve popülaritesini ciddi biçimde arttırmıştır. 


Buna karşın Türkiye Rusya'ya karşı ABD ve AB'nin uyguladığı ambargolara katılmamış ve Rusya'nın uyguladığı karşı ambargoya da muhatap olmamıştır. Bu süreçte Rusya ile olan dış ticaret artarak sürmüştür. 


Türkiye'nin bu savaşa olan diplomatik yaklaşımı ele alındığında Suriye iç savaşı ve Libya iç savaşına olan yaklaşımından oldukça farklı bir yaklaşım tercih edildiği ortadadır. Her iki iç savaşa da bir tarafın lehine müdahil olmuş olan Türkiye iki bölgede de Rusya ile karşılaşmıştır. 
Suriye iç savaşının başında belirlenen ve uygulanan politikalar zamanla sapmalara uğramış fakat Türkiye bu iç savaşın göç dalgası sınır problemleri terör sorunu gibi çeşitli sebeplerden ötürü kaybeden ülkesi olmuştur. 


Libya iç savaşında ise 2020 yılında Trablus hükümeti lehine savaşa müdahil olan Türkiye yerinde bir hamleyle Rusya'nın da destekliği Tobruk hükümetinin Trablus'u ele geçirmesini engel olmuş ve Trablus hükümetinin ülkenin batısındaki pek çok noktayı ele geçirmesine destek olmuş ve Suriye'nin aksine Libya'da Rusya'ya karşı bir zafer kazanmıştır. 
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2020 Karabağ savaşı ve Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin dağılmasıyla sonuçlanan 2023 
Azerbaycan operasyonlarında da Türkiye benzer bir rol oynamış ve aktif şekilde savaşın taraflarından birini desteklemiştir. 


2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşında izlenen politika ise bu üç savaşta izlenen aktif 
taraf olma politikasının yerine Türk dış politikasının son iki asrının temel politikası olan denge politikası benimsenmiştir. 


Bu noktada Türkiye iyi ilişkilere sahip olunan iki komşu ülkenin savaşı sona erdirmesine yönelik çabaların desteklenmesi ve savaştan ekonomik olarak negatif etkilenmemenin yollarının bulunması ve savaşın tarafları arasında dengeyi bulmak için yoğun çaba sarf etmiştir. 
Savaşın başlamasının üzerinden geçen iki yılda Türkiye'nin geleneksel Türk dış politikasını yeni bir örnekte başarılı bir şekilde uyguladığını görüyoruz. Savaş sayesinde Türk boğazlarının ve Türkiye'nin NATO içindeki öneminin yeniden artması ve Türkiye'nin Rusya'nın yaptırımlarına muhatap olmadan Ukrayna'ya silah ihracatı yapması aynı zamanda devlet bazında AB ve ABD yaptırımlarına uğramamış olması böylesine yıpratıcı, uzun soluklu ve yakında gerçekleşen bir savaştan sarsıcı darbeler almadan kurtulabilmiş olması oldukça önemlidir 
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Ege Adaları Sorunu ve Türkiye Yunanistan İlişkileri 
Ali Osman CANKURTARAN 


P | Yürk -Yunan ilişkileri kültürel anlamda bütünleşmiş, siyasal anlamda ayrışmış bir temele sahiptir. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ile kökleşen ilişkiler, Osmanlı'nın Balkanlara doğru genişlemesi ve Mora yarımadasının kontrolünü ele geçirmesiyle yeşermeye 

başlamıştır. Bu süreçte Rumların bir kısmı Osmanlı'nın yönetim kadrosuna katılırken kalan 

kısmı ise askeri ve ekonomik anlamda Osmanlı'ya büyük katkı sağlamışlardır. Özellikle deniz ticaretinde, İskenderiye”den kalkan ticaret gemilerinin Menteşe Adaları'ndan imparatorluğun başkenti İstanbul'a ve Balkanların kalbi Selanik?e ulaşmasında On İki Adalı Rumların katkıları çok büyüktür. Ancak Fransız İhtilali'nin ortaya çıkması ile Yunanlar, Avrupa'yı saran milliyetçilik dalgasından etkilenerek kendi milli oluşumlarını kurma eğilimine girdiğinde, Türk-Yunan ilişkileri Kurtuluş Savaşı'nı kapsayacak şekilde yaklaşık bir asır boyunca sekteye uğramıştır. 1821?de başlayan Yunan İsyanı, Avrupalı emperyalist güçlerin yardımıyla 1832'de bağımsız Yunanistan'ın kurulmasıyla amacına ulaşmıştır. Bu dönemde Yunanistan, Türk topraklarından hak talep iddia etmekten vazgeçmemiş 25 Mayıs 1919'da İzmir'e yaptığı çıkarma ile işgal faaliyetlerini resmi olarak başlatmıştır. Ancak Atatürk'ün liderliği altında birleşen Türk halkı, Kuvayi milliye ruhu ile İzmir'i 9 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtarmıştır. Bu dönemden sonra Türkiye ve Yunanistan hükümetleri karşılıklı olarak yakınlaşmaya başlamış, özellikle Atatürk ve Venizelos'un ikili düzeyde yürüttükleri diplomatik çabalar, iki ülke arasındaki yüzyıllık hasımlığı sona erdirmiştir. Buraya kadar gelinen tarihi süreçte Türk-Yunan ilişkilerini, süreklilik (continuity) ve kopma (rupture) arasında salınan kurmalı bir saat sarkacına benzetebiliriz. Saat sonunda sarkacın süreklilik tarafında mı yoksa kopma tarafında mı kalacağını belirleyen, büyük ölçüde Türkiye ve Yunanistan'ın anlaşmazlıklara karşı gösterdiği tutumdur. Ancak burada saatin kurulmasında aktif rol oynayan aktörlerin davranışları genellikle yapı (structure) tarafından belirlenir. Bu bağlamda bu yazının temel amacı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki temel problem başlıklarından biri olan Ege 

Adaları Sorununun jeopolitik nedenlerini açıklayarak, Ege'nin yarı kapalı bir deniz olması 

nedeniyle oluşturduğu coğrafi kısıtlamaların, devletlerin benimseyeceği tutumları nasıl 

etkilediğini ortaya çıkarmaktır. 


Öncelikle Ege Adalarının coğrafi konumlarının sınıflandırılması, bölgenin coğrafi yapısını anlamak için elzemdir. Bu bağlamda Ege Adaları beş grupta incelenebilir. Birincisi, Boğazönü Adaları ve Trakya adası olarak belirlenen, Egenin Kuzey Doğusunda, Çanakkale Boğazı önlerinde ve Trakya açıklarında bulunan adaları kapsayan bölgedir. Bu bölge Taşoz, Semadirek, Gökçeada ve Bozcaada gibi adalardan oluşur. İkinci grup, Mora Yarımadası doğusunda bulunan, Andros, Tinos, Siros ve Mikanos gibi adaları kapsayan bölgeden oluşur. Üçüncü grup ise Orta Yunanistan kıyıları üzerinde bulunan Kuzey Sporat adalarından oluşur. Eğriboz, Skopolos ve Skiatos bu adalardan birkaçıdır. Doğu Sporatlar ise Ege Denizi'nin orta bölümünde bulunmakla birlikte Anadolu kıyılarına yakın olan Midilli, Sakız ve Sisam adalarını kapsayan Saruhan adalarını ifade eder. Son grupta ise On İki Adalar ya da Menteşe Adaları olarak bilinen Rodos, Herke, Patmos ve Meis Adalarını kapsayan Güney Sporatlar bulunur. Ayrıca bir bütün olarak Ege Denizi'ne bakıldığında denizin dikey uzunluğu Kuzeyden Güney'e 660 km'ye ulaşmakla birlikte, kuzeyde 270, ortada 150 ve güneyde 400 km civarında genişliği bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus denizin orta kısımlara yaklaşıldığında iki ülkenin kıyı mesafesinin azaldığı gerçeğidir. Her ne kadar Güneyde genişlik artsa da Yunanistan'ın sahip olduğu adalar Türk kıyılarına çok yakındır. Meis Adasının, Kaş kıyılarına iki milden az 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mesafede bulunması buna verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Bu bağlamda, Ege Adaları sorunu dört başlık altında incelenebilir. 


İlk olarak böylesine dar bir denizde, karasuları ikili ilişkiler için en temel problemlerden biri olarak ortaya çıkar. Karasuları, genel olarak ülkelerinin kara sınırlarının bitip denizlerin başladığı yerden uzanan deniz hakimiyet alanlarıdır. Lozan Antlaşması'na göre Türkiye ve Yunanistan'ın karasularının genişliği 3 mil olarak belirlenmiştir. Ancak 1936'da Yunanistan tek taraflı olarak karasuları genişliğini 6 mile çıkarmıştır. Türkiye 1964'te karasuları sınırını aynı şekilde 6 mile çıkararak karşılık vermiştir. Burada sorunu oluşturan asıl sebep, Yunanistan'ın 194/”te yürürlüğe giren BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. Maddesine referans vererek karasularının sınırını 12 mile çıkarmak istemesidir. Türkiye bu sözleşmeye taraf olmamakla birlikte, sözleşme maddelerinin dünyanın her bölgesinde uygulanabilecek düzeyde olmadığını savunmuştur. Buna ek olarak, Yunan devleti Ege adalarının da Yunan toprak bütünlüğünün bir devamı olarak bu hakka sahip olduğunu savunmaktadır. An itibariyle Ege Denizi'nin *035'ine sahip olan Yunan devletinin bu savunması kabul gördüğü taktirde söz konusu oran 9064'e çıkacak olup bu durum Türkiye açısından bir limandan diğer limana hareket edecek gemilerin Yunan karasularından geçme zorunluluğu doğuracaktır. Bu nedenledir ki, Yunanistan'ın karasuları genişliğini 12 mil olarak kabul etmesi sonucunda, Türkiye bunu “casus belli” yani savaş nedeni olarak algılayacaktır. 


Bunun dışında, kıta sahanlığı sorunu ikili ilişkileri geren bir diğer husus olarak ortaya çıkmaktadır. Kıta Sahanlığı, bir ülkeyi oluşturan ana kıtanın deniz altındaki uzantısı olarak tanımlanabilir. 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesine göre kıta sahanlığı, kıyılara bitişik ama karasularının dışında kalan, 200 metre derinliğe kadar veya bu derinliğin ötesinde, doğal kaynakların çıkarılmasına uygun olduğu noktaya kadar uzanan, deniz tabanını kapsayan bölgeye denir. Burada temel sorun Yunanistan'ın adaların her birinin ayrı ayrı kıta sahanlığının olduğu iddiası altında yatmaktadır. Bu iddianın kabul görmesi durumunda tüm Ege'nin kıta sahanlığı Yunanistan'a ait olacağından, Türkiye bu iddiaya ciddi muhalefet göstermektedir. 
Ayrıca Türkiye, Ege kıta sahanlığının çoğunun Anadolu yarımadasının uzantısı olduğunu savunmaktadır. Yunanistan ise Türkiye'nin bu savunmasını geniş yorumlayarak, bu savunmanın kabul edilmesi halinde Türkiye'nin Ege Adaları'ndan hak iddia edeceğini belirterek, bu tahminini uluslararası kamuoyunu ikna etmek için kullanmaktadır. Söz konusu uyuşmazlık, iki devletin bölgede petrol arama çalışmaları faaliyetlerine girişmeleri sonucunda çıkmıştır. Örneğin 1970'lerde Taşoz Adası yakınlarında petrol bulunma olasılığı söz konusu olduğunda, Türk hükümeti Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na petrol arama ruhsatı vermiş, bunun akabinde TPAO Semadirek, Midilli ve Sakız gibi Anadolu'ya yakın adaların karasularının yakınında petrol arama çalışmaları yapmıştır. Yunanistan ise Türkiye'ye arama çalışmalarının yapıldığı yerin Yunan kıta sahanlığına ait olduğunu iddia etmiş ve hükümetin TPAO”ya verdiği yetkinin geçerli olmadığına dair Türkiye'ye nota vermiştir. Günümüzde bu tartışmaların ekseni daha çok Doğu Akdeniz bölgesine kaysa da kıta sahanlığı, Ege'de iki devlet arasındaki en önemli sorun başlıklarından biridir. 


Üçüncü sorun, ülkelerin kara suları ile sınırlandırılan hava kontrol sahasının Yunanistan tarafından 10 mil olarak belirlenmesidir. 1931'de Yunanistan tarafından Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi ile belirlenen 10 millik hava kontrol sahası, her iki ülkenin de taraf olduğu 1944 
tarihli Chicago Sözleşmesi'ne uygun olmamasından dolayı, Türk tarafı Yunanistan'ın iddia ettiği ek 4 millik hava sahasını kabul etmemektedir. 
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Son olarak adaların silahlandırılması mevzusu, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana Türk tarafının güvenliğini tehdit eden en temel sorundur. 1913 Londra Antlaşması ile Altı Büyük Devlet'in kararına bırakılan Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü bu devletler tarafından onaylanmıştır. 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarında da adaların silahsızlandırılma statüsü belirtilmeye devam etmiştir. Özellikle 1960”lardan itibaren hızla silahlandırılan adalar Türk devletinin güvenliğini zedeleyen en önemli konu başlığıdır. 
1960'ların başında Boğazönü Adalarının silahlandırılmasıyla başlayan bu süreç, 1964'te Türkiye'nin Yunanistan'ı bu konuda ilk defa kınamasıyla sonuçlanmıştır. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin 4. Maddesi'nde Boğaz'a yakın adaların silahsızlandırılması kesin bir hükme bağlanırken, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamasıyla Boğazların silahsızlandırma statüsünün kaldırılması, Yunanistan tarafından bunun Boğazönü Adalarına ait kısıtlamaları da ortadan kaldırdığı şeklinde yorumlanmıştır. Söz konusu sözleşmenin amaçları, Boğazlarda geçiş rejimini düzenlemek ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamak olduğu için Yunanistan'ın Limni ve Semadirek adalarını silahlandırmasına dair bu sözleşmeden hak iddia etme yetkisi yoktur. Ancak Yunanistan uluslararası hukuk kurallarına rağmen adalarını silahlandırmaya devam etmiştir. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde adalarda hiçbir istihkam, sabit topçu tesisleri ve askeri havacılık sistemlerinin bulunmaması gerektiği belirtilmişken, Türk insansız hava araçları, Limni'de ABD menşeili TOW tank savar silahları konuşlandırıldığını, Midilli'de ise Türkiye'ye karşı hava harekâtı düzenlenmesi için jet üsleri kurulduğunu saptamıştır. 


Kısacası, son zamanlarda Ege Adalarında kapıda vize uygulamalarıyla ve düzensiz göçle mücadelede kurulan iş birliği ile Türk — Yunan ilişkileri daha ılımlı bir sürece girse de adaların silahlandırılması, kıta sahanlığı uzlaşmazlığı ve Yunanistan'ın karasularını ve hava kontrol sahalarını maksimalist politikalarla artırmak istemesi günün sonunda saatin sarkacının kopma noktasına daha yakın olduğunu göstermektedir. Ege Denizi'nin yarı kapalı deniz olması, Yunan Adalarının Türk kara sularına yakın yerlerde bulunmaları ve Yunanistan'ın adalar vesilesiyle Doğu Akdeniz'e nüfuz etme çabası, coğrafyanın oluşturduğu yapısal sınırları ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, burada aktörlere düşen, maksimalist politikalar yerine uzlaşı içinde hakkaniyet ilkesine dayanan çözümler geliştirerek sürekliliği kopmaya tercih etmektir. 
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Etrafımda hep dönen, konuşulan bir soru: Yeni bir çözüm süreci yaşar mıyız? 
Bozok 


ünümüzde PKK kuzey ırakta köşeye sıkışmış bir vaziyette olmasına rağmen, Suriye (gön devletleşme yönünde ABD desteği ile adımlar atmakta. Bununla beraber 

PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta 2024 yazında bir operasyon yapılacağı söylentileri dolaşıyor. Peki PKK Kuzey Iraktan atılır mı? Operasyon ihtimali masadayken PKK ile yeni bir çözüm süreci yaşanır mı? 


PKK Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlar ile hızla güç kaybetmektedir. Bununla beraber, Türkiye'nin kuzey ırakta bir operasyon yapması ve bunun sonucunda PKK'nın Kuzey Iraktan atılmasıyla birlikte Türkiye'nin Irak'ta bir PKK sorunu kalmayacak, fakat... 


PKK Iraktan atılırsa ne olacak? 


PKK TIraktan atılırsa, PKK mensubu teröristlerin gideceği yer YPG olur. Bu noktada, PKK'nın bütün kadrolarıyla tasfiye edileceğini, PKK mensubu teröristlerin YPG çatısı altında toplanacağını ve bu çatının direklerinin de ABD olacağını tahmin etmek zor değil (Bu noktada bahsedilen PKK ile YPG'nin farklı örgütler olduğu değil, birbirine bağlı iki örgütün farklı bölgelerde bulunması nedeniyle doğan farklılıktır). 


Peki çözüm süreci? 


Türkiye “Kürt açılımı” adını verdiği bir çözüm süreci geçirdi. Bu süreç sonunda ise sorunlar çözülemediği gibi daha da derinleşmiş, PKK Güneydoğudaki ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde halk ile bağlantı kurabilmiştir. Normal şartlarda, yeni bir çözüm sürecinin beklenmemesi gerekir fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasının 1921 temelli bir anayasa ile değiştirilmesinin istenmesi yeni bir çözüm süreci ihtimalini doğurmaktadır. 1921 temelli bir anayasa olması halinde Türkiye'nin federatif bir yapıya geçmesi muhtemeldir. Federatif yapıların sorunu ise ülkenin bölünme ihtimalinin üniter yapıya göre artmasıdır. Bu nedenle er ya da geç yeni bir çözüm süreci istenecektir. 


Kiminle? 


Pkk'nın silah bırakması için ve doğu illerimizde istikrar kazanılması için bir 2011-2013 yılları arasında bir çözüm süreci yapılmıştı. Ne yazık ki bu çözüm süreci içerisinde PKK kısmen de olsa halk ile bağlantı kurmayı başarmış, Türkiye ise çözüm süreci sonunda bölgede bir dizi operasyon yapmak zorunda kalmış ve çok sayıda şehit vermişti. Yeni çözüm sürecinin PKK Iraktan tasfiye edildikten sonra yapılması halinde, doğal olarak yeni çözüm süreci YPG terör örgütü ile yapılmak zorunda kalınacaktır. YPG'nin Suriye'de ABD ile devlet kurma yolunda olması ise bu noktada ciddi bir tehlikedir. Biliyoruz ki, yeni çözüm sürecinde bölgedeki halk ile YPG arasında bir bağ kurulması Türkiye için ciddi sorunlar oluşturabilir. Geçmiş dönemlerde yapılan bir dizi operasyon ile sorunlar çözülemeyebilir, daha fazla şehit verilebilir. 


Sonuç olarak, Türkiye'nin Kuzey Irak'a bir operasyon yapması halinde yeni bir çözüm sürecinin olmayacağını söyleyebiliriz. 


Peki hangisi olacak? Onu bize zaman gösterecek... 
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Türkiye'de Bürokrasi 
Hamza TAŞ 


ürokrasi dediğimiz zaman aklımıza devletlerin yetiştirdiği donanımlı, 

alanında ehil, çok yönlü, devletin üst düzey mevkilerinde görev alan 

bürokratların oluşturduğu ve yönettiği bir sistem gelir. Bürokrasinin kusursuz bir şekilde işlemesi için bürokratların yukarıda bahsettiğim özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bahsettiğim bürokratların yetişmesi için ve bürokrasinin kusursuz bir şekilde işleyebilmesi için oturmuş sistemli bir devlet geleneğine ihtiyaç vardır. Biz bu geleneği çoğu Avrupa ülkesinde ve gelişmiş ülkelerde görmekteyiz. Hükümetler değişse bile o devlet geleneğinin sağlamlığı ve oturmuş olan sistem bahsedilen ülkelerde sorunların pratik bir şekilde çözümüne ve bürokrasinin istikrarlı bir şekilde devamına büyük katkı sağlar. Dış politikada bu durum değişkenlik gösterebilir fakat çoğu zaman ülke menfaatleri her şeyin üstünde tutulur. 
Fakat Türkiye'de böyle bir düzenden, sistemli bir devlet geleneğinden ve kusursuz bir bürokrasiden ne yazık ki bahsedemeyiz. Bu büyük eksikliğin ve sorunun oluşumunun temelinde bir anlayış eksikliği ve yanlışlığı yatmaktadır. Türkiye'de ne yazık ki görevini iyi yapan ehil, nitelikli olanı değil “bizden olan”ı devletin kurumlarına yerleştirme anlayışı vardır. Aslında problemlerin en önemli çıkış noktası burasıdır. Liyakatsiz ve adil olmayan atamalarla göreve getirilen çalışanlar ve bürokratlar işlerini doğru bir şekilde yapmadıkları veya yapamadıkları zaman devletin kurumlarında ve bürokrasisinde çürüme kaçınılmazdır. Devlette oluşan bu derin çürüme birçok önemli sorunun çözülememesine, huzur ve güvenin tesis edilememesine sebep olmaktadır. Günümüzde önemli bir sorun haline gelen birçok vatandaşın mağdur olduğu, hayatını kaybettiği, yaralandığı başıboş sokak hayvanları meselesidir. Bu meseleye ne yazık ki belediyeler veya devlet fark etmez hiçbir yetkili çözüm arayışı içerisinde değildir. Gündelik hayatı negatif yönde etkileyen çocukların rahat rahat sokaklarda oynayamamasına, insanların güven içerisinde yürüyememesine sebep olan başıboş sokak hayvanları meselesi günden güne büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Fakat gelişmiş bir Avrupa ülkesi olan Almanya'da I tane bile başıboş sokak hayvanı göremezsiniz. Çünkü bütün hayvanların devlet tarafından yaşam güvencesi vardır. Yani kısacası vatandaşların rahatsız olduğu çözülebilecek en kolay meselede bile bürokrasilerin sağlamlığına ve oturmuşluğuna göre o sorun ya Almanya'da olduğu gibi sistemli bir şekilde çözülür ya da Türkiye'de olduğu gibi birtakım sebeplerden veya bürokrasinin etkisiz kalmasından dolayı vatandaşların ve hayvanların can güvenliği tehlikede olmaya devam eder. Türkiye'nin de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir devlet geleneğine ve 


oturmuş sistemli bir bürokrasiye kavuşması dileğiyle. 
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1950 SEÇİMLERİNE GİDERKEN: MİLLET PARTİSİ 
İbrahim Furkan KANAÇ 


emokratik yönetimlerde toplum içerisindeki farklı seslerin siyasal yönetim nezdinde DT bulabilmesi için vasıtalara ihtiyaç vardır. STK'lar, siyasi partiler ve diğer 

kitlesel hareketler (örgütlü yahut örgütsüz) araç olarak kullanılabilir. Bilhassa siyasi partilerin meclise girmekle beraber, temsil ettikleri kitleler veya ideolojik yakınlık duyan taraftarları için daha güçlü bir biçimde hareket kabiliyeti kazandıkları aşikardır. İktidar ya da muhalefet olarak ülkenin içtimai ve dış meselelerinde söz sahibi olup yasama faaliyetlerine doğrudan katılan siyasi partiler, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren de hayatımızdadır. Bu yazımızda, 1948 senesinde siyasi hayatına başlayan ve 1950 seçimlerine girerek sadece bir milletvekili çıkarabilen Millet Partisi'nin kuruluşundan ilk seçimine kadarki süreci ve kurucularından olan Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'yla parti arasındaki ilişkiye dair bir inceleme gerçekleştireceğiz. 


Öncelikle kısa bir parti tanımı yapmak icap eder. Parti kelimesi Fransızca menşeilidir. Taraf tutmak/olmak manasına gelir. “Parti” kavramı yaygın biçimde kullanılmadan evvel farklı siyasi görüş hareketleri için Arapça kökenli ayırmak, bölmek anlamına gelen “Fırka” kelimesi kullanılmaktaydı. O vakit bir parti için, halkta karşılık bulmuş farklı siyasi görüşün desteklenmesi, tarafı olunması anlamına gelir demek mümkündür. 


Dönemin iki önde gelen partisi Demokrat Parti (DP) ve Cumhuriyet Halk Parti'de (CHP) parti içi muhalefet eden kadrolar bulunmaktaydı. DP'den milletvekili olan Osman Bölükbaşı partisinin muhalefet politikalarını beğenmiyor, daha sert söylemlere ihtiyaç olduğunu belirtiyordu. Öte taraftan DP İstanbul milletvekili olan Mareşal Fevzi Çakmak da Bölükbaşı'yı destekliyordu. 


CHP iktidarından çekinen ve her an kapatılma korkusuyla siyasi hayatlarına devam eden DP yönetimi (bilhassa Celal Bayar), çözümü İsmet İnönü ile diyalog kanalları oluşturarak daha eşit koşullarda siyasi yarışın sürdürülmesini istemektedir. Bundan rahatsız olan DP'li bazı muhalifler, CHP ile danışıklı dövüş yapıldığını ileri sürüyordu. 


Bu durum daha uzun sürmeden DP?den ayrılan Fevzi Çakmak Paşa, Osman Bölükbaşı, Hikmet Bayur ve General Sadık Aldoğan gibi isimler 19 Temmuz 1948'te Millet Partisi'ni (MP) kurdular. MP, her ne kadar günümüzde bazı kesimlerin sağ Kemalist bir parti olarak tanıtmasına karşın milliyetçi, muhafazakâr, ılımlı liberal bir partiydi. 
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MP parti programı birinci maddede “cumhuriyet, adalet, liberallik ülkülerine ve milliyetçilik esasına bağlı” olunması vurgulanır. Beşinci maddenin son iki bendinde ise “hak, bizim için yalız ameli bir takdir prensibi değil, ahlaki bir gaye ve iman unsurudur. Biz hak ve adalete inanıyoruz.” sözleri de partinin muhafazakâr kimliğini kanaatimce açıklar niteliktedir. Keza madde yedi ve sekizde gelenekçiliğe vurgu yaparken “parti din müesseselerine hürmetkardır” ibaresini doğrudan parti programlarına eklemişlerdir. 


Bahsi geçen maddelerin ışığında, MP'nin sarih bir biçimde muhafazakâr olduğu söylenebilir. 
Ne yazık ki sosyal medyada Cumhuriyet boyunca Kemalist silsile oluşturma gayretiyle hakikatten uzak birtakım paylaşımlara denk geliyorum. Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa devletimizin sadece kendilerine mareşal unvanı verdiği şanlı tarihimizin kahramanlarıdır. 
Kurtuluş Harbini beraber vermişlerdir. Ama bu iki ismi de siyasi ve ideolojik olarak aynı çizgiye getirmez. Asli neden olarak da MP'nin, CHP'nin altı okunu anayasaya sokup bunu ilke haline getirmesine karşı çıkması sayılabilir. 


Karizmatik karakter olan Fevzi Çakmak halk nezdinde çok sevgi ve saygı gören bir isimdi. 
Kurtuluş harbindeki başarıları ve İnönü iktidarına muhalefeti dönemin toplumunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak seçimlere takribi bir ay kala vefatı MP adına işleri zora soktu. Dönemin iktidarı her ne kadar başsağlığı telgrafları çekip cenaze merasimi için CHP teşkilatlarının katılımını istese de kitleler, müzik yayınına devam eden TRT ve yeteri kadar cenazeye ihtimam gösterilmediğini öne sürerek Beyoğlu'nda gösteriler başlattı. Birtakım restoranların camları kırıldı ve yürüyüşler organize edildi. Vefatı akabinde çıkan sokak olaylarında 30”ya yakın sivil tutuklandı. Üzgün kalabalıklar Eyüp Camiine toplandı ve burada çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yüz binler cenaze merasimini sivil bir biçimde gerçekleştirdi. 


Bu hadiseler 1950 seçimlerinde ve seçim sonrası süreçte yaşanacaklarda etkili olmuştur. 50 
seçimlerine giderken böyle karizmatik bir liderin kaybı, halkta derin teessüre neden oldu. CHP iktidarına karşı DP saflarına doğru reyler meyletmeye başladı. Ayrıca sokaklardaki hareketlilik de MP'ye yöneltilen gerici iddiasını bürokrat ve iktidar kanadında güçlendirdi. Unutmamak gerekir ki 1954'te mahkemenin MP'yi kapatma gerekçesi gericilikti. 


Cumhuriyet tarihinin ilk kapalı oy açık sayım ilkeli seçimine giderken yaşanan ikinci kırılma noktası da MP içerisinden Reşat Aydınlı vakasıdır. Reşat 46 seçimlerinde DP”den aday olmuştu, ancak tam oy sayımı esnasında DP'den istifa ettiğini açıkladı. Seçim sonuçlarında milletvekili olduğu kesinleştiği anda ise DP'ye geri dönmek istedi ancak DP yönetimi bu tutarsızlıklar nedeniyle talebi kabul etmeyip Aydınlı'nın ilişiğini tamamen kesti. 


48'de MP'nin de kurulmasıyla mazisinde güvenilmez adam lekesini taşıyan Reşat MP saflarına geçti. 1949'a geldiğimizde Reşat Aydınlı başta MAH (Milli Amale Hizmeti) (Dönemin Milli İstihbarata Teşkilatı) olmak üzere, Celal Bayar ve diğer üst düzey yetkililere Millet Partisi'nin İsmet İnönü ve Celal Bayar'a yönelik suikast iddialarını anlattı. Bu iddiaların kaynağı Aydınlı bizatihi kendisiydi. İddiaları destekleyen başkaca şahit yahut delil mevcut değildi. 


Osman Bölükbaşı ve beraberindeki iki milletvekili tevkif edilmiş savcılık soruşturma başlatmıştı. Memleket gazetelerinde sulha, sükünete davet eden yazılar yayınlanıyordu. 
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Milletvekillerinin beş günlük tevkif halinden sonra Reşat Aydınlı iddialarını inkâr etmeye başladı. Hatta dönemin MAH başkanı Naci Perkel'i telefonla arayarak kendileri ile asla görüşmediğini (ne sen beni gördün ne de ben seni manasında) söylemek durumunda kalmıştır. 
Ancak MAH yapılan yazısız sözlü görüşmeleri plak ile kayıt altına almıştı bile ve Aydınlı bundan habersizdi. 


Müfteri sıfatına sahip olan Aydınlı'nın dokunulmazlığının kaldırılması icap etmekteydi. 
Meclisteki görüşmeler nihayetinde dokunulmazlığı kalkan Reşat'ın bir müddet tutukluk hali devam etmesine rağmen adli süreç tamamlanmamış ve cumhuriyet tarihimizde karanlık kalmış bir vakadır. Vaka politik olduğu kadar istihbarat tarihimiz açısından müphemdir. 


Her ne kadar MP ve Bölükbaşı hakkındaki iddialar asılsız çıkmış olsa da çamur at izi kalsın gibi bir durum olmuştur. Halk nezdinde güven ve itibar kaybına neden olmuştur. Yaklaşan seçimlerde oylarının düşmesinin bir başka sebebinin bu olduğunu söylemek mümkündür. 


Seçimler yaklaşırken ortalık miting yarışlarına dönmüştü. Bölükbaşı nüktedan ve kitlelere hitabette maharetliydi. Kalabalıkları toplayabiliyor ve kendini dinletiyordu. Memleketim Kırşehir'in eskilerinin dediğine göre millet Osman Bölükbaşı için gelir ve onu dinlerdi ancak işrey vermeye gelince reyler Demokrat Parti'ye kayardı. 


Millet Partisi'nin milliyetçi-muhafazakâr kimliği en çok kırsal kesimde karşılık görüyordu. DP ise şehirlerde muhatabını buluyordu. Demokratların görece daha zengin olan kadrosu teşkilatlanma ve diğer hususlarda sıkıntı yaşamıyordu. Aynı zamanda daha ılımlı görüntüsü hem iktidarı hem de tabanı tedirgin etmiyor, kapanma korkusunu MP kadar yaşamıyordu. 


Türkiye'nin ilk demokratik seçiminde Demokrat parti yüze elli üç gibi bir oyla iktidar oldu. 
Millet Partisi ise yüzde üç küsür gibi bir oyda kaldı ve tek milletvekili olarak Kırşehir'den Osman Bölükbaşı mecliste sandalye kapabildi. 


Türkiye'nin demokratikleşme ve çok partili hayata geçmesi bakımından 1950 seçimleri tarihimizde oldukça mühim bir noktadır. Bu dönem her ne kadar yazılıp çizilse de yaşanan hadiselerin aydınlatılmaması nedeniyle gri olarak kalmıştır. İlaveten Millet Partisi de üçüncü bir parti olarak meclise girebilmiş çok partili sistem de oturmaya başlamıştır. Şunu da söylemek de fayda var, MP kapanma sürecinden sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) olarak yeniden kurulacaktır. CKMP'den sonra ise Milliyetçi Hareket Partisi devamı olarak kurulacak ve siyaset hayatına devam edecektir. Buna istinaden MP bu silsilenin başlangıcı kabul edilir ve MHP'nin evveli sayılır. 
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Cumhuriyet Dönemi Sekülerleşme Çabaları ve Türk Kimliği 


Muhammet Rıza AÇIKER 


“Tarihi bu biçimde nesnel olarak düşünmek, yani her şeyin 

art arda geldiğini düşünüp tek tek olaylardan bir bütün örmek, 

her yerde, olaylarda bulunmayan bir amaç birliğinin oraya yerleştirilmesi gerektiğini varsaymak, tiyatro yazarının gizli işidir.” 


Friedrich Nietzsche 


Bu mütevazi yazıda biz esasında erken dönem Cumhuriyet tarihini anlama biçimimiz ve 

Türkiye'de tarihsel bir hadise olarak sekülerleşme hamlelerine dair hâkim kanıların dışında mevcut hadiseyi ve etkilerini anlama amacıyla belli başlı hususlara dikkat çekmeye çalışacağız. 
Sekülerleşme kavramsal olarak Türkçe karşılığı doğru tercüme edilebilmiş bir kelime değildir. Kelime çoğunlukla Türkçe karşılık olarak Dünyevileşme şeklinde ifade edilmeye çalışılmış olsa da oldukça karmaşık bir kelime ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkündür. Aynı zamanda Laiklik ile çoğu zaman birbirinin yerine kullanılagelmiştir. Bu karmaşanın oluşmasında olayın tarihsel bir süreci içinde barındırmasının bunun yanında Tarihinde en siyasal disiplin olmasının önemli etkisi bulunmaktadır.! 


Ç alışmanın başlığı esasında muhteva olarak bir dergi yazısının boyutlarını aşacak derecede geniştir. 


Evvela maddi karşılıkları itibariyle Laiklik Türkiye'de bugün ifade edildiği anlamda Laiklik ezber bir ifade ile din-ile devlet işlerinin ayrılması şeklinde basitleştirmeyi kaldırmayacak kadar kompleks bir kelimedir. İfade edildiği üzere her ne kadar birbirlerinin yerine kullanılmış olsa da sekülerlik ile laiklik birbirinden farklı ifadelerdir. Farklarına bakacak olursak; “Katolik kültürün hakim olduğu Latin kökenli ülkelerde (Akdeniz ülkeleri; İtalya, Fransa...) 'Laiklik'olarak, Protestan kültürün hakim olduğu Germen ve Anglosakson kökenli ülkelerde (Almanya, İngiltere, ABD...) “Sekülerlik'olarak kullanılır”. Laiklik bir anlamda Latin/Katolik tarzı bir dünyeviliktir. Sekülerlik ise, esas hüviyeti olarak bir “Anglo-Sakson-German/Protestan dünyeviliğidir.'” 


İkinci bir husus sıkça ifade edildiği hali ile Türk sekülerleşmesi Osmanlı modernleşme hareketlerinin doğrudan bir sonucu değildir. Bu klasik ezberin aksine her modernleşme hamlesi kaçınılmaz olarak bir laikleşme süreci ile sonuçlanacağı bugün dindarından inançsızına klasik bir ezbere dönüşmüş olsa da Modernleşme her millet için aynı forma sahip aynı zamanda basitçe bir batılılaşma hamlesi olarak ifade edilebilecek bir olay değildir. Osmanlı modemleşmesi düşünülenin aksine bir reformcular-ulema, mektep-medrese, din-bilim karşıtlığı, Türk sekülerleşmesi için bir neden-sonuç ilişkisi değil, kendi içerisinde halkla irtibatı ve halifeye rağbeti artırma gayreti taşıyan hadiseler bütünüdür.* Türk tarih yazımında özellikle iki yaklaşım, birincisi; Cumhuriyet dönemi için hakim anlatı Mustafa Kemal'in 1927 tarihli konuşması Nutuk'ta aktardığı kronolojik sıralama ile Osmanlı Devleti 


! Abdulhamit Kırmızı, “19. Yüzyılı Laiksizleştirmek: Osmanlı-Türk Laikleşme Anlatısının Sorunları”, Cogito, sayı: 94, 2019, s.93 

? Durmuş Hocaoğlu, Laisizm”den Milli Sekülerizm”e, Kocav Yayınları, s. 85 

3 Kırmızı, a.g.m., .97-100 
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ile Cumhuriyet arasında kesin bir kopuşu ifade eden resmi Kemalist anlatı ikincisi ise Osmanlı modernleşmesi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti reform çalışmaları ile Cumhuriyet ideolojisi arasında ki bağım önemine dikkat çeken Niyazi Berkes ve Şerif Mardin vd. çizdiği modern Türkiye'nin tarihini Tanzimat sürecine kadar geri götüren iki anlatı biçimi sürecin doğru anlaşılması engelleyen içerisinde hatalı ön kabulleri taşıyan bir ideolojik tarih anlatısı oluşturmuştur.” 


Ünlü sosyal bilimci Benedict Anderson'un tasvir ettiği anlamda tarihi “toplumsal bağlamda hatırlama ve unutuş deneyimlerini biçimlendiren bir aparat”tır.” Bu çerçevede “devlet; okullar, kitaplar gibi kaynak ve araçlar vasıtasıyla toplumun düşünsel çerçevesini belirlemeye çalışır. ” Toplumsal bellek ile geçmiş arasında bağı kuran tarihin fonksiyonel yanı politikacılar için arzuladıkları bir “şimdi” yaratmanın envanterini sunmasıdır. Burada bizim açımızdan dikkat çeken husus Türklüğün Cumhuriyet devrimleri seçkinci elitlerin kimliği haline gelmesinin yolunu hazırlayan bir başka sosyal bilimci Enzo Traverso'nun bellek tanımında gördüğümüz, “belleğin tarih yazımı yolu ile egemen adına yapılandırılması ile ulusal belleğin anımsananlar ile unutulanlar arasındaki gerilimin bir ürünü haline gelmesidir.”* Bizim tarihimiz açısından bellek inşası Cumhuriyet'in ilk dönem eğitim ve tarih politikalarında kendini gösteren son derece gayrı-ciddi Sümerlerden Afrika'da ki berberi Tuaregler'e kadar varan bir “Türklerin atası” arayışı ile Müslüman Türk tarihine ilgisizlik ve hamaset üzerinden inşa edilen bir tarih inşasıydı. Her ne kadar Osmanlı Devleti 19. Yüzyılda eğitim, bürokrasi, askeri anlamda oldukça güçlü dönüşüm hamleleri içerisinde bulunmasına rağmen “Türkiye'de Cumhuriyetin tesisi, resmi tarih anlatısı içerisinde, çarpık ve yozlaşmış bir saltanat rejiminin yıkılarak yerine modern ve uygar bir düzenin inşa edilmesi biçiminde formüle edilir”. Uzun süredir ve hâlâ egemen anlatının hakimiyetini sürdüğü mekteplerde okutulan tek yönlü tarih yazımında Cumhuriyetin erken döneminde Devletin uygulamaya arzu ettiği zihniyet dönüşümünün tek yönlü, tepeden inme uygulanan ve anında halkta sonuç alan dönüşümler olarak okunması da bir başka ciddi problemimizdir. Şunu ifade etmek gerekir ki metodolojik olarak incelendiğinde Kemalist iktidarın modernleşme ve sekülerleşme çabalarını tek yönlü olup bitmiş bir icraatlar zincirinden ziyade, katı, değişmez, tek yönlü bir icra süreci olmanın çok uzağında ekserisi neticelenmemiş pek çok teşebbüs olarak anlamak ve incelemek bu problemi aşmak için önceliklidir.* Cumhuriyet Türkiye'sinde kurucu kadro rejimin tesisi esnasında Anadolu'da dinin çeşitli yorum ve pratikleri ile beraber İslam'ın halk arasında güçlü bir bağa sahip olduğunun farkında idi. Bu sebeple inşa edilen yurttaş kimliğinde dinin varlığını iki aşamalı bir reform ile kırmak istiyordu. Birinci aşama devlet yönetiminde devrimler ile dinin halkın üzerinde ki tesirini kısıtlamak, sonrasında ise ikinci aşamada özellikle Diyanet ve kolluk güçleri ile tüm halka, standart hale getirilmiş, “yurttaşın” milli kimliğini besleyecek, iktidarın dini alan üzerinde ki denetimini sağlayacak bir din yorumu dikte etmeyi amaçlıyordu. Cumhuriyet elitleri ilk aşamada dinin etkisini kırabilmek adına İslam'ın “batıl” ve “gerici” inanış biçimlerine dayalı halk içerisinde yaygın olan uygulamaları ile savaşarak halkı “saf”, “doğru” İslam yorumu ile buluşturma ve Cumhuriyet öncesinde Arap kültürünün tesirinde olduğunun ön kabulünden hareketle tutucu ve irrasyonel tarafının törpülenip akılcı hâle getirileceği iddiasında idi. Burada dinin saflaştırmasından en basit haliyle kamusal alandan sindirilip yok edilmesini, aynı zamanda rejimle uyumlu ve yararına uygun hale getirilmesinin amaçlandığını anlamak mümkündür.? Bu gayretlerin halk ile Türk kimliği arasında açtığı yaraları bugünden görmek mümkündür. Son derece dini referanslar taşıyan bir marş olan İstiklal Marşının bestelenerek seküler bir 
forma sokulması, kılık-kıyafet, Türkçe ezan ve dini eğitimin kolluk güçleri ile engellenip yaklaşık 20 


* Ayrıntılı bilgi için bkz. Erik Jan Zürcher, Modemleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınevi, 2021 

5 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, çev. İskender Savaşır, Metis 
Yayınları, İstanbul 2020 

© Enzo Traverso, Geçmişi Kullanma Kılavuzu; Tarih, Bellek, Politika, çev. Işık Ergüden, İletişim Yayınları, İstanbul 2020, aktaran İlbey Özdemirci, Fötr Şapkalı Şıh; Cumhuriyet Sekülerleşmesi ve Taşra, İletişim 
Yayınları, İstanbul 2022, s. 34 

7 Özdemirci, Cumhuriyet Sekülerleşmesi ve Taşra, s. 22 

8 Özdemirci, a.g.e., 5.16 

9 Özdemirci, a.g.e., 5.25 
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yıllık bir sürede Cenaze namazı dahi kıldıracak insanın bulunamayacağı bir Türkiye'ye geçiş halkın devlet eliyle üretilen elitlerin temsil ettiği “Türk kimliği” arasına büyük bir mesafe koyduğunu yaklaşık 
90 yıllık süreçte aşama aşama görmek mümkündür. Özellikle bahsini ettiğimiz dönem üzerine yapılan 
çalışmaların çoğunda Anadolu halkı son derece pasif, “cahil”, “edilgen”, “kalabalık yığınlar” olarak tasvir edilmesi ile bu dönemde halkın sesini duymamız mümkün olmamıştır. Bunda resmi tarih tezinin etkisi yadsınamaz bir geçektir. Örneğin Mustafa Kemal bir konuşmasında ”Bizi yanlış yola sevk eden kötü niyetliler, bilesiniz ki çoğu zaman din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep 'Şeriat' sözleriyle aldatmışlardır" ifade ediş biçiminden anlaşılacağı üzere bugün bize erken dönem Cumhuriyet tarihi “bir avuç eğitimli Kemalist aydının, dağınık halk kesimlerini aydınlatarak yekpare bir ulus inşa etme gayesi” olarak aktarılan bir tarihsel sürece dönüşmüştür.!9 Bu bağlamda 1930 yılı mahalli seçimlerinde Mustafa Kemal'in teşviki ile kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasının ilk mahalli seçimlerde ki başarısı, çok partili hayata geçişte ilk sağlıklı seçim olan 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı hezimet bize bugün tasviri “cahil”, “edilgen” ve “kalabalık yığınlar” olarak tasvir edilen halkın kimi tercih etmediğinin göstermesi açısından önemli örneklerindendir. 


Bu anlamda Türkiye'de devlet temelli sekülerleşme hadisesi tabanda zihniyet olarak tepeden inme modernleşme hamleleri karşılık bulamadığı için, dini olanı kontrol hamlesi olarak İslam dinini Diyanet ile politik alanda milli kimliğin yanına eklemleyen Cumhuriyetin kurucu kadrolarının kullandığı yöntemin, bugün pejoratif anlamda kullanımı ile bir “Siyasal İslam” hareketine dönüştüğünü söylemek mümkündür. Çünkü “Kemalizm; rasyonel, milli ve bireyin özel alanında hüküm sürmesine müsaade edilen, standard/homojen bir İslâm anlayışını geliştirmeye çalışmıştır ”'İ Yukarıda ifade edildiği gibi bunda dinin fonksiyonel yanını dikkate almakla birlikte, Devlet, milliyet, kimlik gibi 19. 
yüzyılın yükselen kavramların yanında semavi dinleri de kimlikleri keskinleştiren ve saflaştıran bir değer olarak yükselişinin önemli bir etkisi vardır.!? Dinin fonksiyonel tarafını ve sosyal gerçekliğini ret edemeyen Cumhuriyet kadroları dinin “anlaşılması” amaçlı tercüme yoluyla Türkçe ibadet, Türkçe ezan, Türkçe meal ve tefsir çalışmaları ile milli din anlayışı ile hareket edilmiş olduğu ifade edilmiş olsa da kadroların ciddi ateist eğilimlerinin olması ve din ile hayat arasında ki bağların asgariye indirilme meselesinin daha büyük bir gerçek olduğunu göz ardı etmemek gerekir.!? Pratikte uygulan kısmını böyle anlayabileceğimiz hadisenin bugün sağlıklı bir şekilde konuşabilecek zemini ülkemizde maalesef bulunmuyor. Bunda kendisini dinin bağından kurtarılmış bir nesil olarak nitelendirerek Cumhuriyet elitine mensup addeden akademik güruhun, dine karşı üç maymunu oynayan bir tavırla yaklaşmalarının etkisi büyüktür. 


19 Özdemirci, a.g.e., 5.25 

! Özdemirci, a.g.e., 5.25 

2 Christopher A. Bayly, Modem Dünyanın Doğuşu: Küresel Bağlantılar ve Karşılaştırmalar 1780-1914, Ayrıntı 
Yayınları, Kırmızı, a.g.m., s.96 

3 Hocaoğlu, Laisizm?den Milli Sekülerizm”e, s. 85 
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İkinci Karabağ Savaşı Bağlamında Yanlış Yorumlanan 
Savaş Esiri Statüsü 
Memmed İsmayilov 


İkinci Karabağ Savaşı 27 Eylül 2020 tarihinde başladı ve 10 Kasım 2020 tarihinde Rusya'nın arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes antlaşmasıyla sona erdi. Ateşkes Antlaşması'nın 8'inci maddesinde savaş esirlerinin değiş tokuşu öngörülmüştür. Bu hüküm çerçevesinde Azerbaycan ve Ermenistan Ateşkes Antlaşması'nın hemen ardından savaş esnasında esir alınan savaşçıların değiş tokuş işlemini gerçekleştirmişlerdir. Bununla da antlaşmanın 8'inci maddesi hükmü yerine getirilmiştir. 


Ancak Ateşkes Antlaşması'ndan yaklaşık iki hafta sonra 26 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan'ın Şirak Vilayeti'nden Azerbaycan sınırlarına geçen bir grup Ermeni terör birlikleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ve sivil halka yönelik silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirmişlerdir. Bu saldırılar sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetler üyeleri ve sivil halk arasında ölen ve yaralananlar olmuştur. 


Saldırıyı önlemek için Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti ve Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdikleri ortak operasyon sonucunda 62 kişiden ibaret Ermeni terörist grup yakalanmıştır. 
Buna müteakiben Ermenistan 10 Kasım Antlaşması'ndan sonra ele geçirilen bu kişilerin savaş esiri olduğunu ve 10 Kasım Antlaşması'nın 8'inci maddesi çerçevesinde hemen serbest bırakılmasını talep etmiştir. Azerbaycan ise uluslararası hukuka atıf yaparak "savaş esiri" statüsünün silahlı çatışmaların başlaması ve bitmesiyle söz konusu olacağını bildirmiştir. 


Savaş ise 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Ateşkes Antlaşmasıyla sona ermiştir. Dolayısıyla Azerbaycan 10 Kasım Antlaşması'nda öngörülen tüm savaş esirlerini iade ettiğini 10 Kasım'dan sonra yakalanan kişilerin ise Azerbaycan yasalarına göre yargılanacağını ileri sürmüştür. Bu noktada yukarıda aktardığımız somut olay çerçevesinde uluslararası hukukun kimi/kimleri savaş esiri gördüğü sorusunu sormak yerinde olacaktır. 


Savaş esiri statüsü ve haklarını düzenleyen temel uluslararası belge 1945 tarihli MI sayılı "Harp Esirleri Hakkında Tatbik Edilecek Muameleye Dair Sözleşme"dir. Bu sözleşme'nin 4. maddesinde kimlerin savaş esiri statüsünden yararlanacaklarına ilişkin bir liste yer almaktadır. 


Bu kişilerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir: 
1- Çatışan bir tarafın milis kuvvetleri ve gönüllü birlikleri dâhil silahlı kuvvetler mensupları; 


2- Çatışan taraflara bağlı öteki milis kuvvetleri ve direniş örgütleri dâhil gönüllü birlikleri mensupları (başlarında astlarından sorumlu bir kişi bulunması, uzaktan tanınabilir ayırt edici işaret taşıması, silahlarını açıkça taşıması ve savaş kurallarına uyması koşullarıyla); 


3- Çatışan karşı tarafça tanınmayan hükümet ya da başka bir otoriteye bağlı düzenli silahlı kuvvetler mensupları; 


4- Silahlı kuvvetlerin doğrudan mensubu olmamakla birlikte bu kuvvetlerin izni ile onlarla gezen askeri uçakların sivil mürettebatı, savaş muhabirleri, askerlerin yaşamını kolaylaştıran hizmet ve çalışma birimleri mensupları ile malzeme ve gıda tedarik birimleri mensupları; 


5- İşgal edilmiş bir ülkenin serbest bırakılmış ve çatışma yürüten ulusal silahlı kuvvetlerine tekrar katılmaya çalışan silahlı kuvvetler mensupları. 


Sorulması gereken diğer bir soru ise savaş esiri statüsünün ne zaman başlayacağıdır. Uygulanan uluslararası hukuka göre silahlı çatışmaların başlaması ve bitimine kadar olan dönemde yukarıda sayılan 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kişilerin düşman taraf eline geçmesi ile savaş esiri statüsü kazanılmış olacaktır. Karşı tarafın bu kişileri serbest bırakmasıyla birlikte savaş esirliği durumu da bitecektir. Dolayısıyla savaş esiri statüsü silahlı çatışmalar esnasında söz konusu olan bir durumdur. Bu bağlamda taraflar arasında silahlı çatışmaların sonlanmasından sonra yakalanan kişiler savaş esiri kabul edilmeyecekler ve dolayısıyla savaş esirlerinin yararlandıkları haklardan yararlanamayacaklardır. 


Özellikle iki muharip devlet arasındaki çatışmaları sona erdiren ateşkes ya da barış antlaşmasından sonra, taraflardan birinin provokasyon amaçlı karşı tarafın uluslararası hukukça tanınmış sınırlarına geçerek yaptıkları eylemlerin bu devlet tarafından önlenmesi ve bu filleri gerçekleştiren kişilerin yakalanması durumunda savaş esirliği statüsü söz konusu olmayacak ve yakalanan kişiler yakalayan devletin iç hukukunca yargılanacaktır. 


İkinci Karabağ Savaşı açısından savaş esiri statüsünü değerlendirecek olursak birçok uluslararası kurumun ve insan hakları savunucusunun Azerbaycan'a "savaş esirlerinin geri verilmesi" ve "savaş esirlerinin iadesi" gibi ifadelerle çağrı yaptığını görmekteyiz. 


1945 tarihli TI sayılı Sözleşme'ye göre; 


“..bu Sözleşme'nin hükümleri iki veya daha çok kabul eden taraf arasında gerçekleşen savaşlara uygulanır.” 


Bu hükümden de anlaşıldığı üzere savaş esiri statüsü savaş zamanında ele geçirilen silahlı çatışmalara katılan kişilere tanınan bir haktır. 


Bu bağlamda bu kurumların ve kişilerin yaptığı çağrıların uluslararası hukukla bağdaşır bir yanı yoktur. 
Çünkü Azerbaycan 10 Kasım Antlaşması'na kadar olan tüm savaş esirlerini Ermenistan'a iade etmiştir. 
10 Kasım Antlaşması'ndan sonra 26 Kasım'da Azerbaycan topraklarında terör faaliyeti gerçekleştiren 
kişiler ise savaş esiri statüsünde değillerdir. Çünkü uygulanan uluslararası hukuka göre silahlı çatışmalar sonra erdikten sonra terör ya da provokasyon amaçlı eylemler gerçekleştiren kişilerin yakalanması halinde bu kişiler savaş esiri statüsüne sahip olmayacaklardır. Dolayısıyla 26 Kasım tarihinde yakalanan kişiler savaş esiri statüsünden yararlanamayacaklar ve Azerbaycan ulusal yasalarınca yargılanacaklardır. 


İfade edilmesi gereken bir diğer husus, savaş esiri statüsünün uluslararası çatışmalara ait edilen bir statü olmasıdır. Uluslararası çatışmalarda ise en azı iki devlet yer almaktadır. Ayrıca "savaş esiri" statüsü yalnızca savaşan devletlerin vatandaşı olan kişilere tanınan bir haktır. Bu bağlamda İkinci Karabağ Savaşı işgal altındaki Azerbaycan topraklarında geçmekteydi. Dolayısıyla hem savaş zamanında hem öncesinde veya savaştan sonra Azerbaycan topraklarında yaşayan Azerbaycan vatandaşı olan silahlı Ermeni gruplarının silahlı çatışmalar sırasında yakalanması durumunda bu kişiler savaş esiri olarak kabul edilmeyecektir. Bu kişiler "devlete karşı işlenen suçlar" veya "terör" suçlarının faili olarak Azerbaycan yasalarına göre yargılanacaklardır. 


Son olarak savaş esiri olan kişilerin iadesinden önce bu kişilerin savaş suçları, barışa karşı suçlar ve insanlığa karşı suçlara katılıp katılmamasına yönelik soruşturma yapılmalıdır. Eğer bu kişiler yukarıda sayılan suçları gerçekleştirmişlerse, bu kişilerin yargılanması temin edilmelidir. Dolayısıyla savaş esiri statüsü, bu kişileri cezai sorumluluktan bağışık tutmamaktadır. 
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ÇEŞME 


Dağlardan çağlar gelir serin serin 
Kurnalar söylene durur senin adın 
Çeşme başı benim 1ssız yerim 

Yüklü kervan ardın yolun sözlerim 


Yaban diyarında uçar iki akbaba 
Biri alaca öteki kara 

Çamın berisinde coşar çeşme 
Cümle mahluka yeter çeşme 


Oluklar akmakla yarışır 
Alıklar bakmakla şaşırır 
Gör sen de od içinde kır 
Aşıklar yanmakla yaraşır 


Sunam ben dönerse dilim 
Medrese-i Yusuf ta susam 
Söylesinler Muhammed dilim 
Çağıldasın kurnadan nefesim 


Enfüsten kaynar gözüm yaşı 
Yitirdim hüznü kaldım şaşı 
Şuara bilmezse Kur'an'ı 
Kalmaz çeşmenin cevheri 


İ.EK. 
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Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? 
Göçtü kervan kaldık dağlar başında. 
Çağrışır tellallar inanmaz mısın? 

Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. 


Emir Hac göçeli hayli zamandır, 
Muhammed cümleye dindir, imandır. 
Delilsiz gidilmez, yollar yamandır, 
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. 


Bülbül olup dost bağında öte gör, 
İyi amellerle yükün tuta gör, 
Efendimin kervanına yete gör, 
Göçtü kervan kaldık dağlar başında. 


Yunus sen bu dünyaya niye geldin? 
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin. 
Enbiyaya uğramaz ise yolun, 

Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. 


Yunus Emre 


Hey efendi, izin ver de gideyim, 
Arkam sıra ah çekip de ağlar var. 
Bir muradım nazlı yâre kavuşmak, 
Ara yerde yıkılası dağlar var. 


Kuru gazel gibi göğe savrulma, 
Acı poyraz gibi esip yorulma. 
Nerde güzel görsen gönül çevirme, 
Bizim ilde cana kıyan beyler var. 


Yeni geldi Arap atın sökünü, 
Seyir eyle sağa, sola bükeni. 
Helâl edin tuz ekmeğin hakkını, 
Varamıyom, beni burda eğler var. 


Karac'oğlan der ki: Kendim öğmeyim, 
Taşlar alıp dertli sinem döğmeyim. 
Güzel sevme derler, nasıl sevmeyim? 
Çatık kaşın arasında benler var. 


Karacaoğlan 


